
Ons kleine wereldje 
We waren van plan om dit jaar naar het noorden af te reizen. Denemarken, 
Zweden en misschien ook Noorwegen. Het schijnt fantastisch te zijn daar, “en 
als je er eenmaal een keer geweest bent, wil je nooit meer wat anders”, zo 
werd ons vaak verteld door ervaringsdeskundigen. Toen het hard leek te gaan 
met de vaccinaties en het beruchte virus onder controle leek, werd dit plan 
bijna de praktijk. Maar toen de kaart van Europa toch weer donkerrood 
kleurde, leek het ons verstandiger ook dit jaar in eigen land te blijven. Maar 
waar ga je naartoe als je al op het mooiste plekje in Nederland woont? Dan 
blijf je gewoon thuis en ga je de voor ons nog steeds nieuwe omgeving 
verkennen. Dan kom je erachter dat het nooit gaat lukken om in één 
mensenleven alle wandelpaden en toeristische attracties in Drenthe te 
bewandelen en te bekijken. Wat wonen wij hier toch mooi en wat is het 
landschap toch gevarieerd!

Zo hebben we heel wat wandelpaadjes en routes 
gelopen de afgelopen weken. Rondom Borger, 
Mantinge, Exloo en natuurlijk ook in en om Orvelte, 
want ook daar blijft het iedere dag weer een verrassing 
wat je aantreft. Zo liepen we rond Exloo bijna letterlijk 
tegen deze paal aan (foto links) en zijn we er tot op 
heden nog niet achter waar het voor dient. Vast een 
‘Westers dommigheidje’.

Met alle rampspoed in de wereld mogen we 
hier in Drenthe blij zijn met ons ‘kleine rustige 
wereldje’. Je zal maar vrouw zijn en in 
Afghanistan wonen. Of je hebt het helaas zo 
getroffen dat je op Haiti leeft en de zoveelste 
storm of aardbeving moet overleven. Hier in 
Orvelte bleef het ook deze vakantie rustig. 
En dat beviel ons prima.  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